Bob De Nijs

«Tot ho veurem

un altre cop encara,

perd ja no ho cridarem.

Car al mig de la festa

vindra la mort,

com un lluent foc d”artifici.»

Aixd ens ha estat dit.

I a tots ens han amuntegat

i ens han obligat a dansar

sota 'amenaga d’armes noves
que ens iluminaven els rostres
com un lluent foc d’artifici.

«Alles zullen we zien, / nog éénmaal, maar we zullen het niet meer uit-
schreeuwen. / Want temidden het feest / komt de dood / als een
schitterend vuurwerk.»

Zo werd ons gezegd.

Tn we werden bijeen gedreven, /en we werden gedwongen te dansen /
onder bedreiging van nieuwe wapens / die onze gezichten beangstigend
verlichten / als een schitterend vuurwerk.
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